Jaarkroniek 2024 tuingroep Abdij van Egmond

Inhoud:
1. januarit/m april 2024

2. meit/m augustus 2024
3. Natuurwerkdag 2 november 2024
4. September t/m december 2024

1. Januari t/m april 2024

Voorjaar 2024; een natte winter en nat voorjaar en toch best wel veel droge
tuinwerkdagen. Wat is er weer veel werk verzet. Ik noem enkele markante activiteiten:

Maandelijkse werkdagen

Jullie hebben gewerkt op 13 januari, 10 februari, 9 maart
en 13 april. Hierbij hebben jullie 0.a. compost en
paardenmest geschept bij de grote groentekas, de
parkeerplaats op het kerkplein opgeknapt, etc. Vanwege
het slechte weer heeft Paul vd Bosch (in de warme en
gezellige keuken van onze gereedschapsschuur) aan
jullie instructie gegeven hoe je jouw snoeischaar scherp
houdt. Andere klussen van afgelopen maanden waren:

PAX-tuin

Nu we bijna elke maand
hier met enkele
vrijwilligers aan de slag
gaan, begint deze tuin (buiten het
hek) er steeds verzorgder uit te zien.
De jonge plantjes slaan goed aan en
het “onkruid” hebben we steeds beter
onder controle. Komende maanden
zullen weer een mooie bloempracht
laten zien.

Moestuin en kruidenspiraal

Ook hier is elke maand weer extra
gewerkt, waardoor de paden en
plantbedden er weer knap bij liggen.
De kruidenspiraal is helemaal
vernieuwd en beplant met jonge
plantjes. Heerlijke kruiden voor de
kok van de abdij. Vermeldenswaard is dat één van de oude
dennenbomen langs het weiland schuin was gewaaid en op omvallen
stond. Enkele vrijwillige professionals hebben de boom deskundig
kunnen vellen. Maar wat kwam daar een grote berg takken en hout
van af. Minstens 2 dagen werk om alles te versnipperen!!




Diverse technische klussen

De “door-de-weekse” vrijwilligers hebben in de winterwerkplaats het tuinmeubilair weer helemaal
opgeknapt. Ook zijn de voeten van de parasols verstevigd. Hopelijk waaien ze nu niet meer met
alle winden mee. Het klinkerstraatje bij de vlindertuin was zo ongelljk
geworden dat de eieren
volgens br. Johannes in
zijn auto geklutst werden;
2 dagen hard werken en
het straatje lag er weer
strak bij. De 3 grote
informatieborden zijn
opgeknapt en van nieuwe
palen voorzien. Achter de
garages is een afdakje
gebouwd voor gesnoeide
takken. Droge takken zijn
gemakkelijker te
versnipperen. Uit de
“kleine kas” is een nieuwe
elektrische bladblazer gekocht, een kleine elektrische hakselaar en
een “luxe onkruidsteker”. Kapot gereedschap is opgeknapt of vervangen, want “goed gereedschap
is het halve werk”.

Kruidentuin
We zijn al langer bezig om de kruidentuin bij het terras een
opknapbeurt te
geven en om te
vormen tot een
kruidentuin die
gebaseerd is op
de ideeén van
Hildegard von
Bingen. Dit
voorjaar hebben
we dit met een
grote inzet
kunnen
afronden. Eerst
alle oude planten eruit gespit en de goede planten
“opgekuild”. Toen is er waterleiding aangelegd met een
3-tal tappunten van waaruit de tuin besproeid kan worden (oei wat was het die dag koud). De
plantbedden zijn omgespit en ontdaan van wildgroei. In
de periode
daarna zijn
tijdens
verschillende
werkdagen
nieuwe plantjes
geplant en zijn

de goede
planten uit het
kuilvak
overgezet naar
de juiste

plantvakken.

Ook zijn er diverse plantjes gezaaid. Op 11 mei planten
we de laatste plantjes en kan de vernieuwde kruidentuin fleurig de zomer in. Wat een klus was dit.
Nu nog de ontbrekende naambordjes bestellen.



Verwarmingsinstallatie abdij
Jullie hebben gezien dat in de abdij een nieuwe verwarmingsinstallatie wordt aangelegd. Het
ketelhuis met hybride pomp en “aardwarmte” is in de kaarsenmakerij. Grote, lange leidingen
moesten worden aangelegd van het
ketelhuis naar de abdij, dwars door de
Parkweide (onder het wandelpad). Het
bedrijf heeft een diepe en lange geul
gegraven, met veel vrijgekomen
grond. Helaas moest de bloemenweide
het daarbij ontgelden. We hebben de
gelegenheid gebruikt om een nieuwe
grondwaterleiding aan te leggen naar
de Parkweide. Dat was een oude
wens. Alle leidingen liggen er, de geul
is dicht en de tegels liggen er weer
netjes bij. Komende maanden gaan
we de bloemenweide herstellen en
meteen ook het gras van de
Parkweide frezen. Van Landschap
Noord-Holland hebben we een kleine
donatie gekregen voor de aanschaf
van nieuw gras- en bloemenzaad.

Rondwandelingen
Br. Geerard e.a. hebben een boekje gemaakt met een meditatieve rond wandeling over het
abdijterrein met momenten van stilte en bezinning. Dit boekje ligt in de abdijwinkel.

Daarnaast wilden de monniken ook Het Stet en de Buurkerk opnemen in een grote rondwandeling
over het abdijterrein. Daarvoor hebben we bij Het Stet diverse struiken gerooid en andere struiken
verplant om een mooie beschutte
wandeling langs deze historische
vaart te krijgen. Helemaal achterin
hebben we een stenen trap aangelegd
die vanaf het haventje naar boven
naar het terrein van de buurkerk
voert. Er staat ook een bankje om
even uit te rusten. Op het terrein van
de Buurkerk was de voormalige abdij
gevestigd. Door het gebruik van de
trap naar beneden, merkt je dat het
abdijterrein op een oude zandrug,
ruim 2,5 meter hoger ligt dan de
omgeving. Majestueus moet de abdij
in die tijd boven de omgeving hebben
uitgestoken; niet alleen een teken
van religieus belang, maar ook een
teken van welvaart en wereldlijke macht. Ook hier maken we nog
een informatiepaneeltje voor bezoekers.

Aan de andere kant van het terrein hebben we een trap gemaakt die terugvoert naar de abdij. Het
klinkt allemaal zo gemakkelijk, maar uiteindelijk toch veel (en zwaar) werk.

Herinneringsboom

De abdij wil in samenwerking met het Hospice in Egmond in de
abdijtuin een plek creéren waar bezoekers tijd en rust kunnen
vinden om een dierbare overledene te herdenken. Gekozen is
voor een plek vlak voorbij het strooiveld. Hier staat een mooie
oude Parottia Persica. We hebben omringende struiken en een
2-tal bomen weggehaald en de locatie geégaliseerd. Onder de
boom kunnen bezoekers een herinnering leggen, of steen met
een gedachte. In de abdijwinkel zijn witte stenen te koop en
een viltstift (te leen). Er komt nog een zitbankje, een kastje
met een herinneringsboek en een informatiepaneeltje. Op
vrijdag 24 mei (dag van de overledenen) om 14 u wordt de
locatie in gebruik genomen. Ook dit was weer meer werk dan vooraf gedacht.




Wat nog meer....

In deze kroniek kan ik niet alles noemen, maar ik wil zeker niet voorbij gaan aan alle andere
tuinactiviteiten, zoals het onderhoud aan de Strabotuin, de tuin van br. Cor, het terrein van de
buurkerk, alle (tuin-)technische klusjes die er zijn
gedaan, teveel om op te noemen. Misschien kunnen we
daar volgende keer aandacht aan besteden.

Wat ik jullie ook niet wil onthouden is de gastvrijheid
van de
broeders en
de lekkere
lunches die
geserveerd
worden.

Deze
periode
mochten we
2 nieuwe
zaterdagvrijwilligers verwelkomen. En eh, soms komt
er ook een onverwachte gast langs ..

2. mei t/m augustus 2024

De zomer is al weer voorbij. Weg zijn de warme dagen en de mooie behagelijke avonden.
September heeft ons gelukkig nog enkele mooie warme weken gegeven. Ook in deze zomer is er
weer veel werk verzet. Ik noem enkele markante activiteiten:

Maandelijkse werkdagen

Jullie hebben gewerkt op 11 mei, 8 juni, 13 juli en 10 augustus. Daarnaast is er door andere
vrijwilligers gewerkt op dinsdagen, donderdagen en ook nog op andere door de weekse dagen.
Fijn, zoveel inzet voor de abdijtuin.

Communiteit

Br. Geerard heeft op 6 augustus zijn “Eeuwige gelofte”
gedaan in de abdijkerk, ten overstaan van de
Communiteit en vele aanwezigen. Hij heeft de naam br.
Kleopas (één van de Emmatlsgangers) aangenomen. De
waardige plechtigheid in de kerk en de receptie na afloop
waren drukbezocht. Naast vele andere “bloemstukken”
sierde ook een oude duintak de Egbert van Trierzaal.

Br. Paul en br. Louis zijn de gemeenschap komen
aanvullen.

Parkweide

De beide bloemenvelden in de parkweide zijn fors
beschadigd door de graafwerkzaamheden die nodig
waren voor het vernieuwen en verduurzamen van de verwarming van het abdijgebouw. Na afloop
resteert een berg grond op het parkeerterrein naast de kaarsenmakerij. Daar zoeken we nog een
bestemming voor. De bloemenweiden worden komende tijd gemaaid, bemest, gefreesd en daarna
opnieuw ingezaaid zodat het volgend voorjaar weer een mooie bloemenpracht mag worden.

Kruidentuin

Ook de kruidentuin is eindelijk vrijwel compleet geworden. Alle plantvakken zijn gevuld met
bloemen en planten, een lust voor het 0og. Er is veel tijd besteed om het onkruid onder de knie te
houden. De ontbrekende naambordjes voor de planten zijn besteld en kunnen begin oktober
geplaatst worden. Dan wordt het tijd voor het “gewone” tuinonderhoud.

Paxtuin en Buurkerkhof

Door het intensieve onderhoud staat deze tuin er ook prachtig bij. Laatst kregen we nog een
compliment hierover van een dorpsbewoner. De Communiteit kan tevreden zijn. Trouwens ook het
buurkerkhof heeft volgens een bezoeker “er in 40 jaar niet zo verzorgd uit gezien”.



En verder...

Wat doe je als je op vakantie een week lang tussen de
schapen loopt?

Op 3 juli organiseerde Landschap Noord-Holland een
bijeenkomst in fort Vijfhuizen een bijeenkomst over
insectenvriendelijk tuinieren. De Vlinderstichting gaf een
interessante presentatie. Marian en Henk zijn er geweest en
naar onze indruk doen we het bij de abdijtuin “best wel
goed”. Helaas zijn er in onze vlindertuin ondanks het
intensieve onderhoud en de grote diversiteit aan bloemen,
planten, struiken en bomen wel veel insecten, maar weinig
vlinders. Dit is, jammer genoeg, over heel Nederland een
probleem. Het bezoek heeft geleid tot een leuk gesprek met
een van de vrijwilligerscoérdinatoren van Landschap Noord-Holland. Hij werd zo enthousiast van
onze verhalen over de abdijtuin, dat hij enkele weken later bij ons langs kwam en een heel leuk
artikel heeft geschreven in het maandelijkse nieuwsmagazine. Je kunt het lezen via onderstaande
link (2¢ artikel).
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/U2g0IZ9Z2t7FBFNHTqg-leY2sGo1ijgVQIXrKImT9QHDg5xTW5bN-
uhy36Gg2KzyxL 6sAa5]kIntPYIFC94tvg/aHGULf2bX2SEWGE

Na weer enkele mankementen aan de grasmaaier (inmiddels ruim 15 jaar oud) heeft de
communiteit ingestemd met de aanschaf van de nieuwe grasmaaier; een robuuste Toro. Een
stevige investering en we zullen voorzichtig omgaan met de nieuwe “rode rakker”.

Zoals jullie weten is de abdij samen met de buurkerk (zowel
gebouwen als totale terrein) aangewezen als archeologisch en
monumentaal waardevol gebied. Afgelopen periode hebben we met de
provinciale archeoloog en gemeentelijke monumentenbeheerder
overleg gehad over het beheer en onderhoud van het totale
abdijterrein. Daarbij kwam ook de aanleg van de beide nieuwe
trappen (onderdeel van de nieuwe rondwandeling) aan de orde.
Hoewel er onenigheid was over het feit of
o dit al of niet vergunningsplichtig zou zijn,
T vond men de beide trappen toch wel een
TG a “aanwinst”. Afgesproken is om elkaar

ey vaker bij te praten.
w SR Ty Hebben jullie de nieuwe bladblazer al
e geprobeerd? Marian wel!

De wandelroute over het abdijterrein is

vernieuwd. Zo is de wandeling uitgebreid met de route langs de
Herinneringsboom, het Stet en de Buurkerk. De witte
monnikenbeeldjes langs de route wijzen je de weg en als hulp is er een
interessante route
beschrijving.

De Herinneringsboom wordt
regelmatig bezocht. Er liggen
al vele gedenksteentjes en
bezoekers schrijven hun gedachten in het gedenkboek.
Fijn om te zien dat dit initiatief aan een diep gekoesterde
wens voldoet.



https://c.spotler.com/ct/m9/k1/U2qOlZ9Z2t7FBFNHTq-leY2sGo1ijqVQlXrKJmT9QHDq5xTW5bN-uhy36Gq2KzyxL_6sAa5JklntPYIFC94tvg/aHGULf2bX2SEWGE
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/U2qOlZ9Z2t7FBFNHTq-leY2sGo1ijqVQlXrKJmT9QHDq5xTW5bN-uhy36Gq2KzyxL_6sAa5JklntPYIFC94tvg/aHGULf2bX2SEWGE

De zomer is bij uitstek het jaargetijde waarin bijen uitvliegen,
samen met een jonge bijenkoningin. Dan hangt er zomaar opeens
een krioelende tros in een van onze fruitbomen, of ergens anders op
het terrein. De terrein-eigenaar mag dan een imker benaderen met
de vraag of deze de tros wil ophalen en zo hebben we een imker
kunnen verblijden met een nieuwe familie. De andere keer was de
zwerm al weer “gevlogen” voordat de imker kon komen.

Soms hoor je een zachte zware vleugelslag en een grote silhouet
van een stilletjes zwevende Velduil. We hebben de “uilenwerkgroep
Egmond” om advies gevraagd over de plaatsing van een nestkast.
Hoog in een robuuste eik, bij de tuin
van Br. Cor, is de grote groene kast
opgehangen. Vooral een grote vrije
aan- en uitvliegroute is van belang. Nu
maar hopen op gezinsuitbreiding,
hoewel dit ook weer een nadeel is voor
de kleinere fauna op ons terrein.

Najaar

Wat staat er voor de abdijtuin dit najaar op het programma?

e Abdijmarkt en onze maandelijkse werkdag op zaterdag 14
september (reeds geweest);

En noteer alvast in je agenda.....

e Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november

¢ Onze maandelijkse werkdagen op zaterdag 12 oktober en 14
december

Er is daarnaast nog heel veel ander werk in en om de abdijtuin verzet,
teveel om hier op te noemen. En laten we de goede onderlinge sfeer en de gezelligheid tijdens het
werken vooral niet vergeten, want dat is toch een belangrijk aspect van onze voldoening.

3. Natuurwerkdag 2 november 2024

Vandaag schijnt al vroeg de zon in de tuin van de Abdij van Egmond. De eerste deelnemer dient
zich al vroeg aan. We zijn vanmorgen om half 9 begonnen met de laatste voorbereidingen. Marian
zet koffie en Henk laat de grote NWD vlaggen ophangen bij de beide ingangen, zodat de
deelnemers zich welkom voelen. We gaan vandaag werken in 4 groepen en de benodigde
gereedschappen hebben we gisteren al klaargezet in de verschillende kruiwagens. In één
kruiwagen hebben we de EHBO-koffer gezet. Hopelijk hebben we die vandaag niet nodig. 1k zal er
bij de introductie op aandringen dat we allemaal denken om onze eigen veiligheid en die van de
anderen. Een ongelukje met bijv. een takkenschaar “zit in een klein hoekje".

Ik check nog even of de imker de bijenkasten heeft dichtgezet, zodat we daar “bij-veilig” kunnen
gaan werken. Helaas, hij is nog niet geweest. Ik bel hem en vraag of hij met spoed wil komen.
Gelukkig lukt hem dat (last-minute), zodat we aan de slag kunnen.

Tegen 9 uur komen Marie-Anne, Paul en Jos (de andere coaches van de werkgroepen) en we
bespreken nog de laatste items van de klussen die zij gaan begeleiden. Ook Eva en Tanya melden
zich voor de ontvangst van de deelnemers in de grote zaal (in het gebouw van de Abdijwinkel).
Gisteren hebben we in de grote zaal de tafels en stoelen alvast klaargezet, want we krijgen
vandaag een groep van 28 personen en dan wil je dat je goed bent voorbereid.

11 NWD-deelnemers zijn vandaag voor het eerst in de Abdijtuin; leuk dat ze met ons tuinproject
willen kennismaken. De andere 17 deelnemers maken deel uit van onze vaste groep
tuinvrijwilligers. Er wilden eigenlijk nog meer tuinvrijwilligers meedoen, maar dan zouden we met
teveel mensen zijn. Dan wordt het voor ons als leidinggevenden onoverzichtelijk.

Henk, codrdinator van de tuingroep, hield een korte inleiding over de historie van de Abdij van
Egmond om iedereen een “beeld” te geven bij deze historische en monastieke locatie. Na de
huishoudelijke mededelingen en veiligheidsopmerkingen werd iedereen verdeeld over de

4 groepen. Elke groep had een coach en een, of enkele ervaren tuinvrijwilligers.



De lunch was precies van wat je verwacht in een abdij: eenvoudig en goed verzorgd.

Geheel volgens de tuintraditie werd de warme lunch
(“maaltijdsoep” en als dessert: rijstebrij) per kruiwagen
aangevoerd. Tanya en Eva hadden borden, bestek, etc. al
klaargezet.

Ieder had zijn werkschoenen al uitgetrokken, zodat we
de grote zaal redelijk netjes hielden. Buiten wachtten de
werkschoenen na de lunch op hun rechtmatige
eigenaar....

De werkzaamheden:

1. Entree abdijgebouw:
De hoofdingang van het abdijgebouw aan het kerkplein

werd geflankeerd door
een robuuste
beukenhaag, waarachter
weinig planten konden
groeien.

Die beukenhaag is tot
halve hoogte afgezaagd.
De bodem van de border
daarachter is verrijkt
met compost van “eigen
bodem”, waarna nieuwe schaduw-
minnende planten (Pachysandra en
Vuurdoorn) zijn geplant. Het gebouw
heeft geheel volgens verwachting een
vriendelijker en gastvrijer aanzien
gekregen, geheel volgens de leefwijze
van de broeders.




2. Moestuin:
Bij de moestuin zijn enkele plantbedden opgeschoond voor het
komende voorjaar. Er zijn bollen geplant, zoals uien en knoflook en
enkele andere planten. De bedden zijn verrijkt met compost en
(biologische)
paardenpoep. Een
korte omschrijving
voor heel veel werk
dat is verzet.

3 en 4. Duinbeek:

De duinbeek regelt

niet alleen het

grondwaterpeil in het

centrale deel van de

abdijtuin, maar het is

ook een ecozone, met
een grote biodiversiteit.
Helaas worden de
stinzenplanten, varens,
etc. op de oevers,
overwoekerd door o.a.
bramen, wingerd en
brandnetels. Die
hebben jullie weg
gehaald om de planten
weer groeiruimte te
geven. Verder zijn de
struiken rondom de
bijenkasten stevig gesnoeid, zodat de bijen komend voorjaar weer
een ruime vliegroute hebben. Hulst, Deutzia, Kornoelje, Vlier, etc.
zijn flink gesnoeid en uitgedund, met een berg takken tot gevolg. Die liggen nu netjes op een
takkenril, waar amfibieén, kleine zoogdieren en zo, een veilig onderkomen hebben voor de
komende winter (klus 3).

Klus 4: Ook hebben enkele sterke vrijwilligers met veel enthousiasme het bladafval uit de beek
gebaggerd, om te voorkomen dat het water- en bodemleven verstikt. Vanuit het water hebben
jullie de oevers opgeschoond om o.a. de varens weer kans op groei te geven. Jullie gingen als een
speer en hadden halverwege de middag nog tijd over om elders in de abdijtuin weelderig
groeiende Hulst en Deutzia te snoeien.

Aan het eind van deze zonnige dag hadden we nog een gezellige nazit met thee, koffie en koekjes.
Br. Kleopas, de broeder die de tuinwerkzaamheden afstemt met onze tuingroep, vertelde kort nog
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iets over de visie van de Communiteit op “leven, aarde/tuin en maatschappij” en bedankte alle
deelnemers met een waxinelichtje (Het was immers juist Allerzielen geweest).

Voor een 3-tal belangstellenden was er nog een rondleiding langs de diverse delen van de 4,5 ha
grote abdijtuin. Ook konden we een blik werpen op het architectonisch mooie en sobere interieur
van het abdijgebouw, het interieur van de vorig jaar gerenoveerde kapel (“Kapittelzaal”) en in het
historische gebouw van de “Buurkerk”.

Bedankt allemaal, mede namens de broeders, voor jullie inzet en wellicht tot ziens.

Henk, namens tuinwerkgroep Abdij van Egmond,
info@abdijtuinegmond.nl  www.abdijtuinegmond.nl

De eerstvolgende maandelijkse werkdag van onze tuingroep is op zaterdag 14 december
(elke 2¢ zaterdag van de maand).

Mocht je op de hoogte willen blijven van onze activiteiten,

dan kun je het mailtje van deze kroniek beantwoorden

en zet ik je op de verzendlijst.

Groet, Henk

4. september t/m december 2024

Het najaar is somber en nat. Volgens het KNMI is 2024 het warmste jaar ooit geweest. Vooral
omdat door de vele bewolking en regen, de temperaturen hoger bleven dan normaal, zoals dit
najaar en deze winter. Maar desondanks hebben we weer veel nuttig werk kunnen verzetten.
Toen we eind november bij onze tuinwerkzaamheden een egeltje stoorden in zijn winterslaap, was
dat voor ons het signaal om de tuin verder “winterrust” te geven. We hebben alleen nog enkele
“niet-storende-klusjes” gedaan.

(Maandelijkse) werkdagen

De maandelijkse werkdagen waren op: 14 september (tevens
abdijmarkt), 12 oktober, 2 november (Landelijke Natuurwerkdag) en
14 december. Daarnaast is er door andere vrijwilligers heel werk
verzet op dinsdagen, donderdagen en andere doordeweekse dagen.

Wat ook leuk is om te noemen, is dat we op vrijdag 1 november
bezoek hadden van 15 medewerkers van “Van Lanschot-bankiers”. Zij
hadden die dag teambuilding en wilden graag ook maatschappelijk aan
de slag. Ze hebben bij "Het Stet” wilgen geknot en struiken gesnoeid.
Op de open plekken hebben ze nieuwe struikjes geplant. Ook is er op
het broederkerkhof gewerkt.

Ik heb globaal uitgerekend dat we in totaliteit dit hele jaar met alle
tuinvrijwilligers samen, ruim 4500 uur gewerkt hebben. Chapeaul!

Kennen jullie trouwens alle vaste tuinvrijwilligers? Kijk maar eens op
onze website: http://www.abdijtuinegmond.nl/s/.

Parkweide en Kruidentuin

De beide bloemenvelden in de parkweide worden komend voorjaar opnieuw ingezaaid. Tot die tijd
worden de bedden regelmatig van onkruid ontdaan
(zgn. vals zaaibed). Hopelijk komt er dan ook minder
onkruid op door de mooie bloemenpracht.

Nu we een vaste vrijwilliger hebben voor het
onderhoud van de kruidentuin, hoeven de planten
niet meer bang te zijn voor het weelderig groeiende
onkruid.

Van Landschap Noord-Holland (LNH) hebben we
begin 2024 een subsidie van € 500, - toegezegd
gekregen voor de aanschaf van het bloemenzaad
voor de Parkweide en voor nieuwe naambordjes in de
kruidentuin. Onze rapportage van deze beide
projecten is in december goedgekeurd door LNH en
het restant van het bedrag is aan de abdij
overgemaakt.

Voor 2025 mogen we weer met een projectvoorstel komen, dus dat wordt nog even “broeden”. We
denken aan de aanleg van broedplekken voor insecten.



mailto:info@abdijtuinegmond.nl
http://www.abdijtuinegmond.nl/
http://www.abdijtuinegmond.nl/s/

Vleugelpark

De wildgroei aan bramen, brandnetels, Vlier en zo in het Vleugelpark is drastisch aangepakt. Op de
open plekken willen we komend jaar nieuwe planten en struiken planten. Ook hebben we al enkele
stekjes in de grond gestoken om te kunnen wortelen.

Allerzielen en Herinneringsboom

Op 23 oktober was ‘s avonds een viering van Allerzielen. Voorafgaand was er een stille tocht van
Benedictushof naar de Herinneringsboom. Bij deze met kaarsjes verlichte sfeervolle locatie werd
harpmuziek gespeeld en gaf br. Johannes (prior) een overdenking mee. Daarna liepen we in stilte
door naar de abdijkerk voor het vervolg van de viering. Daar was muziek van harp en viool en
enkele toespraken. Voor alle overledenen werden kaarsjes aangestoken op een tafel die weelderig
versierd was met “blad, bloem en tak” in herfstkleuren uit de abdijtuin.

Het bankje met de tekst: “het is nooit voorbij” staat inmiddels in de winterstalling, de kaal
geworden witte steentjes zijn verzameld op een hoopje. De herinneringsboom heeft zijn markante
roodbonte blad verloren, evenals vele andere bomen in de abdijtuin. Kale staken steken levenloos
in de grauwe winterlucht. Volgend voorjaar komt het jonge groen weer terug....

Abdijmarkt 14 september

Op deze mooie dag stonden we met 3 kramen op deze
gezellige markt in de tuin en boomgaard van de abdij.
Jullie hebben die dag de borders rondom het
parkeerterrein bij het dorp opgeknapt. De meesten
stonden tussendoor ook enkele uurtjes in een van de
kramen. Jullie hebben de abdijtuin en de tuinproducten
gepromoot. Het heeft ons zelfs enkele nieuwe
(welkome) tuinvrijwilligers opgeleverd. Na afloop en
opruimen was er (onder het genot van een hapje en
een drankje) tijd voor een gezellige nazit samen met de
andere abdijvrijwilligers. De opbrengst van ruim € 800, -
wordt gebruikt voor de kosten van de vergroening van
het parkeerterrein bij de winkel, komend voorjaar.

Ter gelegenheid van deze markt hebben we de folder met de wandelroutes over het abdijterrein
vernieuwd. Ik ben er nog niet aan toegekomen om de wandelroute op onze website te
actualiseren, maar kijk gerust op: http://www.abdijtuinegmond.nl/wandelroute.htm.

Ook hebben we een leuke foto-speurtocht voor kinderen gemaakt, die over het hele abdijterrein
leidt.

12 oktober en 2 november (Landelijke Natuurwerkdag)

In oktober hebben we de klusjes afgerond die we op 14 september waren begonnen. Ook hebben
we in de Moestuin gewerkt.

Van de leuke en nuttige dag op 2 november heb ik een apart verslagje gemaakt (en jullie
toegestuurd). Toch wil ik hier nog vermelden dat we die dag: rondom de Beek en de bijenkasten
hebben gewerkt, de Beek uitgebaggerd, de plantbedden voor de moestuin winterklaar hebben
gemaakt en de border bij de entree van de abdij opnieuw hebben ingeplant. Vele handen maken
licht werk.

14 december

Op deze dag waren we met een grote groep van bijna 20 personen.

Bij de Moestuin achter de grote groentekas hebben we het terrein geégaliseerd, grond aangevuld
en mest gemengd met compost opgebracht, zodat de
bodem weer vruchtbaar zou zijn voor komend voorjaar. De
achterbuurman heeft een grote loods laten bouwen,
waardoor bouwvakkers op het terrein van de moestuin
moesten werken. Halverwege de dag zag de
achterbuurman ons aan het werk en vroeg hij of we
tussendoor even een erfafscheiding wilden plaatsen.
Gelukkig waren we met enkele handige handen en net op
tijd klaar voor de namiddagkoffie.

Verder hebben groene vingers de uitlopers van de Leilindes
bij de buurkerk gesnoeid en hebben we de beukenhaag
langs het kerkhof drastisch getopt, zodat deze voortaan
gemakkelijker bij te snoeien is.
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15 jaar tuingroep

Op zaterdag 8 november 2008 deed de abdij voor het eerst mee aan de Landelijke Natuurwerkdag.
Er was namelijk zo veel achterstallig onderhoud in de abdijtuin, dat de broeders wel een extra
handje konden gebruiken. Dat jaar bleef het bij een eenmalige actie, maar na de Natuurwerkdag
van 7 november 2009 besloot een aantal deelnemers om vaker in de tuin te helpen en zo is de
maandelijkse (en later ook de wekelijkse) tuinwerkdag “geboren”. En dit jaar is het 15 jaar later....
Dit moment wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom hebben we, samen met de
Communiteit, voor alle vaste tuinvrijwilligers op maandag 21 oktober een excursie georganiseerd
naar: Biologisch land- en tuinbouwbedrijf “"De Lepelaar”, in Sint Maarten.

zie: https://www.delepelaar.com

We zijn ontvangen en enthousiast rondgeleid door Jan Schrijver, de oprichter. Het was een
leerzame middag, vooral ook omdat de abdij graag wil dat we op een natuurlijke manier de tuin
onderhouden.

En verder...
Wisten jullie dat de maandelijkse ecologische wandeling (met begeleiding door Marie-Anne) een
groot succes zijn? Oorspronkelijk zouden we die alleen in de zomer doen, maar er was zoveel
belangstelling dat we nog tot in november een wandeling hebben georganiseerd. De wandeling
wordt door de deelnemers erg gewaardeerd. Telkens met zo’n 15 geinteresseerde deelnemers.
Wordt volgend jaar zeker vervolgd...

Dit najaar hebben we door-de-weeks veel “ander” werk gedaan voor de abdij, zoals het opruimen
van Hof van Eggo en het opruimen van diverse kamers in het abdijgebouw.

Door de aanleg van de nieuwe verwarmingsinstallatie moest er in het abdijgebouw overal ruimte
worden vrijgemaakt voor nieuwe leidingen, radiatoren etc. Dat inspireerde de monniken om “flink
te (laten) ontspullen”. Veel overtollige spullen gingen eerst naar Eggo, totdat die loods ook vol
was. Want daar stonden ook al heel veel oude spullen uit de winkel, kaarsenmakerij, Jeroen van
Noordwijk, etc. en toen moesten alle tafels, stoelen en zo
van het tuinmeubilair ook nog een plekje krijgen in deze
“winterstalling”. Maar eigenlijk was heel veel overbodig.
Een enthousiaste vrijwilliger besloot e.e.a. op Marktplaats
te zetten en zo waar, div. apparaten en materialen
hebben een nuttige herbestemmming gekregen. Ook is
voor een aanzienlijk bedrag aan oud ferro- en nonferro-
metaal verkocht. De (riante) opbrengst was natuurlijk
voor de abdij. In overleg met br. Johannes is besloten om
het restafval te verkleinen en in enkele grote
afvalcontainers af te voeren. Ook zijn oude matrassen en
ander grof afval naar de milieustraat gebracht.

We hebben meteen ook onze stenenopslag tegenover de
kaarsenmakerij opgeruimd. Komend jaar de berg grond nuttig toepassen en dan is het naast de
nieuwe warmtepompen ook weer netjes.

Abdijgebouw

Daarna zijn diverse kamertjes in het oude abdijgebouw helemaal
leeggeruimd. De broeders willen deze kamertjes laten opknappen als
verblijf voor monniken die langduriger bij de communiteit logeren.
Ook zijn er elders in het gebouw nog enkele ruimtes die dringend
opgeschoond moeten worden, genoeg te doen dus in de winter.

Verder is er ook veel geholpen bij de Kerstmarkt in de abdijwinkel en

bij de vele andere (technische en bouwkundige) klussen in en rondom
de abdij. De tuingroep is al lang niet alleen maar een tuingroep, mooi
toch dat we ook die ervaringen en vaardigheden kunnen inzetten voor
de communiteit!

Machines tuingroep

Omdat de huidige zitmaaier steeds vaker mankementen vertoonde,
mochten we van de abdij een nieuwe grasmaaier kopen. De oude staat nu als reserve. Helaas is de
koppeling van de ruim 30-jaar oude tractor eind november kapot gegaan, een stelbout is
afgebroken en de koppeling zelf kan ook wel nieuwe onderdelen gebruiken. Na vele weken zoeken
op internet vond onze onderhoudsvrijwilliger de juiste onderdelen voor deze Italiaanse wijnbouw-
tractor. Hopelijk is de tractor in februari weer bruikbaar. Hij wordt ook veel gebruikt voor het
versnipperen van takken. Afgelopen jaar hebben we van een tuinvrijwilliger een complete
motorbosmaaier met toebehoren cadeau gekregen. We hebben enkele snoeischaren en andere
gereedschappen kunnen aanschaffen uit de kleine kas van de tuingroep. De vrijwilligers van de
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boomgaard hebben gezorgd voor een handige elektrische stokzaag, een grote trap en enkele
andere gereedschappen. Zo is, samen met goed onderhoud en beheer, in de loop der jaren een
goed en uitgebreid assortiment tuingereedschappen ontstaan. Geschikt voor alle klussen in tuin en

boomgaard.

Tenslotte wensen wij jullie alle goeds voor dit nieuwe jaar
Onze eerstvolgende maandelijkse werkdag is op: zaterdag 11 januari 2025.

Bedankt namens de broeders en hartelijke groet,
Henk, 2 januari 2025
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